
BERT WOLF WINT DE VLUCHT VANUIT DIZY-LE-GROS, WIJ ZIJN DIZZY. 

Zaterdagmorgen 

verscheen al vroeg de 

mededeling dat de 

duiven om 08.00 uur 

gelost zouden worden. 

Toch bleven de duiven 

nog een kwartier langer 

in de mand want ..?? 

Bert Wolf had al een 

beetje de kriebels toen 

er nog niet gelost kon 

worden. “Als dat maar 

goed gaat”, dacht hij bij 

zichzelf. Dizy le Gros is 

een klein plaatsje in de 

buurt van Laon met 

maar 672 bewoners, een 

kleine 300 km van zijn hok. Met een beetje WZW-windje zouden de duiven gemakkelijk 85 

km kunnen maken. In gedachten vlieg je zelf een beetje mee en als het dan 11.30 uur is, zit je 

te wachten op je eerste duif. Het zou nog bijna een kwartier duren voordat de eerste duif, de 

19-1431842, zich meldde. Bert heeft zijn hok opgebouwd met duiven van Wil en Falco 

Ebben, Mariën uit België en enkele goede duiven van Richard Reuling w.o. de -888. “Dit jaar 

heb ik één hok afgebroken en ben ik minder duiven gaan houden en dat bevalt me tot op 

heden uitstekend”.  De winnende duif had vorig jaar maar vier natoervluchtjes gehad. Bert 

had donderdagavond 20 duiven ingekorfd voor deze vlucht en als de uitslag zaterdagmiddag 

bekend is heeft hij elf duiven binnen de uitslag staan en dat is een puike prestatie. De vlucht 

verloopt erg traag, het concours duurt 48 minuten. De meeste duivenliefhebbers kregen maar 

mondjesmaat de duiven thuis en het was dan ook niet verwonderlijk dat er veel geklaagd werd 

omdat een groot gedeelte van de duiven nog onderweg was.  


